Bossche

Klokkenluiders Gilde

’s-Hertogenbosch Klokkengieters stad 1372-1570

Stichting Bosch Klokkenluidersgilde
De belangrijkste doelstellingen zijn:
o Profileren’s-Hertogenbosch als Middeleeuwse Klokkengietersstad;
o Inventariseren Bossche klokken in stad en elders;
o Behoud klokken in gemeente ‘s-Hertogenbosch;
o In samenwerking met eigenaren herstel klokken, klokkenstoelen en/of
luidinrichtingen;
In overleg met betrokkenen luidplan opstellen en (doen) uitvoeren;
o Derde beiaard realiseren voor klokken, die hun oorspronkelijke plaats verloren
hebben;
o Financiéle middelen verwerven om doelstellingen te realiseren

o

Aanwezige klokken in ‘s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbosch heeft 213 luid-, slag- en beiaardklokken volgens een inventarisatie, die in
november 2016 werd gepubliceerd in de uitgave “Het is al Klok wat de Klok slaat”.
De klokken van de Sint Jan en van het stadhuis vormen geen direct punt van zorg; de situatie van de
overige klokken is ronduit verontrustend.
De klokkengietersstad ’s-Hertogenbosch — beroemde klokkengieters in 14¢, 15 en 16° eeuw en
Bossche klokken in 0.a. Antwerpen, Gdansk, Herenthals, Maastricht, Den Haag en Amsterdam! —
dreigt belangrijk cultuurhistorisch erfgoed voorgoed te verliezen.
Daarbij valt o.a. te denken aan:
- Ontbreken van kundigheid om klokken te luiden (Antoniuskapel, Grootziekengasthuis)
- De slechte staat van de luidinrichting (Sint Janscentrum, Reinier van Arkel)
- De staat van de klok zelf, b.v. het ontbreken van de klepel (Sint Cathrien)
- Het verwijderen uit de toren (Mariénburg) en opslag van klokken (Noord-Brabantsmuseum)
- Het in onbruik raken vanwege het sluiten van de kerk (Orthen).

De oudste Bossche klok uit 1372 hangt nog steeds in het torentje van het Bossche stadhuis en wordt
nog elk uur gebruikt voor de uurslag.

In de Antonius kapel hangt nog een Mechelse klok van Steylaert uit 1574, het einde van het
“Bossche” tijdperk in de klokkengietkunst.

In het JBAC hangt nog een klok van Gobel Moer uit 1482 en in het depot van het Noordbrabants
Museum bevindt zich nog een klok van Moer uit 1529.

In de Cathrienkerk en in het kerkje van Bokhoven hangen nog klokken van de Bossche gieter Jan
Moer, telg uit een beroemd klokkengietersgeslacht. Hij is de gieter van de in WO Il verloren gegane
beiaard voor het stadhuis van Gdansk.

Nog aanwezige “Bossche” klokken buiten ’s-Hertogenbosch

In deze notie aandacht voor de middeleeuwse Bossche klokkengieters en hun nog “levende” klokken.
In de bijlage een overzicht van klokken van Bossche klokkengieters tussen 1372 en 1570.

Ondanks het verlies van duizenden klokken, o.a. in de Tweede Wereldoorlog en dus ook van vele
Middeleeuwse “Bossche klokken”, is het verrassend dat er nog zo’n 90 klokken van Bossche
klokkengieters in West Europese torens hangen en vaak ook nog gebruikt worden!



’s-Hertogenbosch is klokkengietersstad geweest van 1372 tot ca 1570. Beroemde klokkengieters
hebben in ’s-Hertogenbosch het vak uitgeoefend van klokkengieter zoals Geert van Wou, diverse
leden van de familie Hoernken en van Van Hyntham en vele leden van de fam. Moer of Moor.

Op vele plaatsen hangen nog “Bossche” klokken uit 15¢ en 16° eeuw, waaronder Antwerpen, Den
Haag, Gdansk, Berkel Enschot, Goirle, Herentals, Herpen, Hilvarenbeek, Loon op Zand,, Maarheeze,
Maastricht, Tilburg, Asten, Amsterdam, Zaltbommel, Brandenburg.

Het is heel goed als cultuurhistorisch ‘s-Hertogenbosch zich realiseert hoe belangrijk Bossche
klokkengieters zijn geweest in de veertiende tot zestiende eeuw.
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T AR Ay ®foto Frans van der Smissen
De “oude Grameer”
De grote klok van de Sint-Servaaskerk werd gegoten op 21 juni 1515 door de klokkengieters Willem en
Jaspar Moer (of Moors) uit 's-Hertogenbosch. Volgens het opschrift werd de klok genoemd naar Sint-
Servaas, de patroonheilige van de kerk.

De oude gebarsten Grameer uit 1515 staat sinds 1983 in de pandhof van de kruisgang. De diameter op het
wijdste punt bedraagt 219 cm. Het gewicht van Grameer | bedraagt 6350 kilo. Op de bovenrand van de
klok zijn twee sierbanden aangebracht met daartussen een Latijnse tekst in twee regels. Tussen de twee
tekstregels bevindt zich een derde sierband waarin de ordeketting van het Gulden Vlies te herkennen is.
Deze verwijst naar Karel VV wiens wapenschild op de klok is aangebracht. 1515 was het jaar waarin Karel V
meerderjarig werd en formeel heer werd van de Habsburgse Nederlanden (en daarmee medeheer van

het tweeherige Maastricht. Door wel het wapen af te beelden van de ene heer en niet dat van de andere
(de Luikse prins-bisschop, gaf het rijksvrije kapittel duidelijk aan alleen het gezag van de

toekomstige Rooms-Duitse koning te erkennen. Behalve het wapen van Karel V staat op de klok een
afbeelding van de Sleutel van Sint-Servaes (het kenteken van het kapittel) en Sint-Servaas zelf (met
bisschopsstaf en sleutel).

(Tekst en foto Grameer ontleend aan Wikipedia. (Foto Kleon3-eigenwerk-CCBY-SA ).



Een overzicht van de “Bossche School” van klokkengieters gedurende twee eeuwen:
De oudste Bossche klok bevindt zich in het torentje van het stadhuis en is gegoten in 1372 met het
fraaie opschrift:
Ic heit Maria d’oercloc
Die lude staen na mi op
Ic werd geslaghen van dezen werc
Daarom ben ic groet ende sterc

Willem de Buscoducis, drie zonen en kleinzoon

Wie deze klok gegoten heeft is niet helemaal duidelijk. Tot in die tijd vermeldde de gieter nagenoeg
nooit zijn naam op de klok. We kunnen echter aannemen dat deze klok door de eerste met name
bekende Bossche klokkengieter is gemaakt en wel door Willem van Veghel ook wel genaamd Willem
de Buscoducis.

Deze Willem, zijn drie zonen en kleinzoon hebben klokken gegoten voor o.a. voor de Sint Jan. Helaas
is er niet veel van bewaard gebleven.

Jan en Goyart van Hyntham

Ook het bekende werk van deze Bossche gieters is beperkt gebleven.

Hun vader, Wouter van Hyntham was getrouwd met Lijsbeth, zuster van de bovengenoemde Willem
van Veghel.

Lambert Hoerken, Jan en Willem Hoerken
In de eerste helft van de 15° eeuw huwde Lysbeth van Hyntham, zuster van voornoemde Jan en
Goyart, met Lambert Hoerken, klokkengieter. Hun zonen Jan en Willem waren in hun tijd zeer
beroemde klokkengieters en goten o.a.in 1459 twee grote klokken voor de Onze Lieve Vrouwe
Kathedraal in Antwerpen waar zij nog steeds de basis vormen van de beiaard. Op de Gabriélklok staat
te lezen:

Gabriel heet dese clocke by name

et goten twe gebroeders tsamen

Jan Hoerken en Willem Hoerken

Sy clept ten brande; sy luyt ten stride

Jan Hoerken overleed in 1472 en zijn broer Willem 2 jaar later. De weduwe van Willem bleef achter
met 10 kinderen.

Geert van Wou

Geert van Wou die bij de gebrs. Hoerken het vak had geleerd zou de zaken waarnemen en heeft met
“concurrent” Gobelinus Moer in 1477 de nog altijd aanwezige ca. 3300 kg zware klok gegoten voor
de Eusebiuskerk in Arnhem.

Op deze klok staat aan de ene zijde te lezen dat Gobelinus Moer en Geryt van Wou deze klok
maakten. Op de andere zijd staat te lezen dat Geryt van Wou en Gobelinus Moer deze klok maakten.
Je zou kunnen zeggen dat deze twee “concurrenten” uit ‘s-Hertogenbosch een gedwongen(?), hetzij
tijdelijk samenwerkingsverband zijn aangegaan.

Kort daarna, rond 1480, vertrekt Geert van Wou naar Kampen en groeit daar uit tot een zeer
beroemde klokkengieter. In ieder geval heeft 's-Hertogenbosch Van Wou wel eer aangedaan door
rond 1920 de Geert van Woustraat naar hem te vernoemen. Ook in Amsterdam is een straat naar
hem vernoemd.

Gobelinus Moer, zonen Jan Jasper en Willem Moer, kleinzoon Jan
Vanaf 1480 had Gobel Moer het rijk alleen in ’s-Hertogenbosch. In het JBAC hangt nog een klok van
zijn hand uit 1482.



Gobelinus Moer had drie zonen Jan Jasper en Willem, die allen klokkengieter werden. Maria de
dochter van Gobelinus trouwde met Jan Sael wiens zoon Gobel het klokkengietersvak zou uitoefenen
in Amsterdam). Ook de zoon van Jaspar, Jan, werd klokkengieter.

De familie Moer had hun klokkengieterij in de Clockgieterspoort (een naam die tot ver in de 18° eeuw
bleef bestaan), vlakbij de Vughterbinnenpoort, nu Berewoutstraat.

Vooral de gebr. Jaspar en Willem Moer waren beroemde klokkengieters getuige hun klokken in
Antwerpen (Karolus 1507), Maastricht (Grameer 1515) en Amsterdam (Salvator 1511).

Jan Moer heeft nog wel enkele klokkenspelen gegoten, waaronder voor Gdansk in 1563, maar deze
zijn niet bewaard gebleven.

Na het overlijden in 1566 van Jan Moer was het gedaan met het klokkengieten in ’s-Hertogenbosch.

’s-Hertogenbosch, 21 mei 2018
John Vermulst
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